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VIDEO: Geef de hoop nooit op! (1:48)

﻿Ik had altijd al lerares willen worden. Het gaf me veel voldoening. Maar toch voelde ik ook een leegte in m’n leven. Ik zag kinderen met een handicap. Ze hadden helemaal niks fout gedaan, maar ze waren zo geboren. Dan dacht ik bij mezelf: dit klopt toch niet?

God is een God van liefde. Ik wist dat God al die dingen zou kunnen oplossen. Waarom deed hij dat dan niet? En toen was er een meisje bij mij op school en van haar kreeg ik alle antwoorden op m’n vragen.

Ze zei tegen me: Weet u dat ik een Getuige van Jehovah ben? Zou u meer willen weten over Jehovah’s Getuigen?

En ik dacht bij mezelf: ja, dat wil ik zeker wel. Kom maar eens langs om me daar meer over te vertellen. 

De week daarop kwam ze met haar moeder en ik luisterde. En ze leerde me van alles. Ze leerde me hoe ik in m’n eigen bijbel het antwoord op vragen kon vinden. En zomaar ineens kreeg ik het ene antwoord na het andere.  Antwoorden waar ik 25 jaar naar had gezocht.

Ik vond het helemaal geweldig.



VIDEO: Bijbellezen (2:05)

﻿Soms haal ik allerlei woorden door elkaar.  Daarom vind ik het best lastig. Dus hou ik van lezen? Niet echt.

Ik vind boeken eigenlijk niet zo interessant en saai. 

Ik raak echt compleet afgeleid.

Ik moet me er echt op instellen om te lezen want er zijn zo veel andere dingen te doen.

Ik hou niet zo van lezen, maar ik vind het wel leuk in de Bijbel te lezen. Voor mij is het meer dan een boek.

Het is echt de moeite waard. 

Sommige mensen vinden de Bijbel ouderwets. Maar als je je erin verdiept, dan is er altijd wel iets wat je kunt leren.

Het helpt me om na te denken voordat ik iets zeg. 

Ik heb gemerkt dat ik nu veel meer met anderen bezig ben, hoe het met ze gaat en wat ik voor ze kan doen.

Door Bijbellezen ben ik een beter mens geworden.

Het geeft me elke dag een soort boost.

M’n favoriete Bijbelboek is toch wel de Psalmen.  Want ik vind ze heel makkelijk te begrijpen, en ze zijn ook heel interessant.

Jongeren kunnen naar jw.org gaan. Daar kun je verschillende vertalingen van de Bijbel vinden.

Je kunt op de website ook een Bijbeltekst intypen waar je meer over wilt weten.  Je vindt daar van alles.

Nog iets wat ik echt fantastisch vind, zijn de nieuwe video’s: Een inleiding tot een specifiek boek van de Bijbel. Ze duren maar twee of drie minuten, maar je begrijpt precies wat je in dat boek gaat lezen. En dat maakt een enorm verschil.

Ik lees per onderwerp of wat me interesseert.

Ik zoek naar iets wat interessant is, wat me persoonlijk raakt.  Als je dat doet, wordt Bijbellezen echt een stuk leuker.

Je hebt er heel veel aan en het is echt belangrijk. En het kan je gelukkig maken.  Wie wil dat nou niet?

(1Ti 4:15) Denk diep na over deze dingen, ga er helemaal in op, zodat iedereen je vooruitgang kan zien.

VIDEO: Het begin van een nieuw, gelukkig leven (2:53)

Ik ben altijd al onzeker en op mezelf geweest. In het rapport van m’n laatste schooljaar stond dat ik me slecht kon uiten en m’n woordenschat beperkt was. Toen raakte ik al m’n zelfrespect kwijt. Ik vroeg me af waar ik voor leefde.

Als tiener raakte ik aan de drank. Ik vond het leven zinloos. Ik werd depressief en dacht aan zelfmoord. Vond het leven zinloos.

Rond m’n 20ste raakte ik geobsedeerd door hardrock. Die muziek gaf me energie. Dan ging ik helemaal los. Ik werd onbeschoft en agressief. Ik maakte vaak ruzie met de mensen om me heen. Dat maakte me natuurlijk niet gelukkig. Ik begon nu serieus aan zelfmoord te denken. Maar ik vond dat ik het m’n moeder niet kon aandoen. 

Ik zocht afleiding en wilde iets voor God doen. Voor het eerst stortte ik m’n hart uit in gebed. Ik vroeg of hij me wilde helpen een doel in het leven te vinden. 

Twee uur later klopten er Getuigen bij me aan die me Bijbelstudie aanboden. Dat was een begin van een nieuw, gelukkig leven. Hoewel het moeilijk was, deed ik alles weg wat te maken had met hardrock en drank. 

Ik dacht dat ik nooit zou kunnen prediken. Maar ik besefte dat mensen het hard nodig hadden. Tot m’n verassing gaf prediken me zelfvertrouwen. Het versterkte ook mijn geloof. 

Nu heb ik een leuk gezin. Ik heb m’n moeder en zus en anderen geholpen de waarheid te leren kennen. In m’n leven als christen heb ik veel gehad aan Jehovah’s woorden in Hebreeën 13:5. “Ik zal je nooit in de steek laten of verlaten”

Hij verliet me zelfs niet toen ik hem nog niet kende. 

